
Orde van dienst zondag 17 mei 2026  10.00 uur   PG Voorschoten 

. Voorgangers: Okke de Boks (beschouwing) 

                      Jaap Booij (liturgie) 

. Organist: Henk Walvaart 

Thema:  

VAN IK NAAR WIJ – GEROEPEN TOT GEMEENSCHAP 

Orgelspel bewerking van Psalm 27 ”God is mijn licht" van F. Grondsma 

Binnenkomst ambtsdragers 

Welkom door ouderling van dienst en uitleg van deze dienst: 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

Stilte 

Bemoediging, groet en drempelgebed. 

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

A. de hemel en aarde gemaakt heeft, 

V. die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 

 V. ♫ De Gezegende zij met u 

 A. ♫Ook met u zij de Heer. 

V.  Heer, op deze Wezenzondag bidden wij tot U, in de stilte van de tussentijd 
Kind.  Want soms voelen wij ons alleen, 
     Zoals de leerlingen zich voelden na Hemelvaart. 
V.  Maar U belooft dat u ons niet zomaar achterlaat. 
Kind. En U geeft ons elkaar, 
     U brengt ons samen. 
     Zodat wij elkaar dragen, 
     zoals U ons draagt. 
V.  Amen 

 
Zingen: Psalm 27: vers 1 en 7 

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!  
Waar is het duister dat mij onheil baart?  
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,  
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!  
Of  zich de boosheid tegen mij verbindt  
en op mij loert opdat zij mij verslindt,  
ik ken geen angst voor nood en overval:  
het is de Heer die mij behouden zal! 

 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!  
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,  
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!  
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed!  
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,  
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

 



Kyriëgebed afgewisseld met zingen lied 301 h  Kyrië eleison, Heer ontferm U. 

Glorialied  Lied 305: 1, 2, 3.   Alle eer en alle glorie 

1. Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam! 
Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
Zie ons met ontferming aan! 

  
2. Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan! 

  
3. Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt. 
Levenszon, liefdes bron,  
maak de tongen los voorgoed! 

 
Moment met de kinderen. 
 
Kinderlied: Kijk eens om je heen 
 

Kijk eens om je heen,   
kijk eens om je heen,   
geef elkaar een hand,   
je bent niet alleen.   
Want wij moeten samen delen,   
Samen zingen, samen spelen.   
Ook al zijn wij nog maar klein:   
Samen spelen is pas fijn! 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Schriftlezingen  

Oude Testament – Genesis 4:1–16  
Nieuwe Testament – Filippenzen 2:1–11  

Zingen: Lied 601: 1, 2, 3. Licht dat ons aanstoot in de morgen   

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, 
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 



3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Beschouwing door Okke de Boks 

Orgelspel 

Zingen: Lied 568a  Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 3x gezongen   
                             Waar liefde is en vriendschap, daar is God.   

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Bericht van overlijden. 

Zingen: Lied 961  Niemand leeft voor zichzelf 
 

Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe. 

 

Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk “Onze Vader" 

Mededelingen. 

Inzameling van de gaven  
                           SOS Kinderdorpen,  
                           activiteiten in ons dorp. 
 
Kinderen komen terug van de nevendienst. 
 
Slotlied: Lied 663: 1, 2   

1. Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen, 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

 



Zegenbede in wisselspraak 

V: In ons hart en ons huis 

A: de zegen van God; 

V: in ons komen en ons gaan 

A: de vrede van God; 

V: in ons leven, op onze zoektocht 

A: de liefde van God; 

V: bij het einde, nieuw begin 

A: de barmhartigheid van God 

V: om ons te ontvangen 

    en thuis te brengen. 

Gezongen “Amen” 

Orgelspel  


