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Welkom 
 
Samen zingen  'Welkomslied' 

Goede middag welkom allemaal 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met Uw verhaal  
verteld in mensentaal. 



Aansteken van de Paaskaars 
 
Gebed 
lieve God 
wij hebben de kaars aangestoken  
het lichtje brandt 
u bent er  
wij zijn er 
het is een beetje spannend  
we kunnen u niet zien  
en toch zijn we hier allemaal samen 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s  
in uw huis, in de kerk  
dat is fijn  
dank u wel God, amen. 
 
Het verhaal van Sint Maarten 
 
Samen zingen Lied van Sint Maarten 

 

 
refrein: 

 
         
      



        2 Een bedelaar ziet hem luid roept hij hem aan: 
 ‘O, Maarten heb medelijden en blijf bij mij staan!” 
 Wat doet nu Sint Maarten op weg naar de stad? 

refrein:  
 Soldaat van de koning, met God in zijn hart 
 Soldaat van de koning, met God in zijn hart 
 
        3 Hij heeft niets te geven, geen geld en geen brood, 
 hij heeft slechts zijn mantel die wijd is en groot. 
 Wat doet nu Sint Maarten op weg naar de stad? 

refrein:  
 Soldaat van de koning, met God in zijn hart 
 Soldaat van de koning, met God in zijn hart 

        4 Hij snijdt nu zijn mantel in tweeën uiteen, 
 De helft krijgt de bedelaar heel warm om zich heen. 
 En voort rijdt Sint Maarten op weg naar de stad. 

refrein:  
 Soldaat van de koning, met God in zijn hart 
 Soldaat van de koning, met God in zijn hart 
 
5 En ’s nachts heeft Sint Maarten een groots droomgezicht, 
 hij ziet daar de bedelaar in ’t hemelse licht. 
 En dan weet Sint Maarten wie kruiste zijn pad: 

 
           Zijn    God  en  zijn      koning  die    leeft  in  zijn    hart 

 
            Soldaat van de     koning   met God   in   zijn   hart 
 
 

Samen bidden: 

Na: daarom bidden wij allemaal samen: 

      Lieve God wilt u ons helpen? 

 
 
 
 
 



 

Collecte ‘Kinderen in de knel’ van Kerk in Actie:  

 In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op 

straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze 

gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. 

Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese 

organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de 

kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in 

hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar 

weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook 

doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te 

voorkomen.  
Terug naar familie: Sociaal werkers begeleiden kinderen en jonge moeders bij de 
terugkeer naar hun geboortedorp. Ze ondersteunen families langdurig, zodat ze hun 
kinderen naar school kunnen gaan. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen 
verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap. Jongeren 
kunnen een vaktraining volgen. Ze krijgen een startpakket voor een eigen bedrijfje.  
Inmiddels krijgen families in 206 dorpen al hulp. 
Kinderen naar school: Zo kunnen kinderen kunnen eindelijk weer naar school. 
Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen 
blijven. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet 
terug naar de straten van Kampala.  
 

Wat brengt uw steun? • 80 euro: begeleide terugreis naar familie 
            • 40 euro: familie opsporen en voorbereiding terugkeer  
            • 130 euro: contact leggen met kind & overleg met familie 
                           • 200 euro: juridische hulp voor slachtoffer van geweld 
            • 225 euro: opvang in Kampala & voorbereiding  terugkeer  
            • 330 euro: gezin nieuw leven bieden (voedsel, landbouw,  
                                                                                                                         vak leren)  

Zegen 
 
Aan de slag!  Lampionnen maken 
 
Soep eten 
 

Lampionnen–optocht rond de kerk 

   
 
Verrassing! 

Sinte Maarten ’t is zo koud. 
Geef me een kooltje of wat hout, 
Geef me een appel of een peer, 
Dan kom ik ’t hele jaar niet weer. 

Sint Maarten Sint Maarten  
De koeien hebben staarten  
De meisjes hebben rokjes aan  
Daar komt Sinte Maarten aan  


