
In dit nummer o.a.:
● Anki Peper: “Dat gevoel van een beetje chaos hoor ik ook wel terug vanuit 

de gemeente.” ● Jacoline Kleijn: “De Basisbijbel is voor iedereen, die de 
Bijbel liever wat gemakkelijker heeft.” ● Jalal al-Din Roemi: “Liefde is als een 

vogel: zij kan ons hart doen zingen en onze geest doen vliegen.”
● Stefan Sanders: “Ik zou het moeilijk vinden om te geloven zonder de kerk.”

● Barbara Wiesmeijer: “We hadden dus een heuse vijgenboom in de kerk 
waar Zacheüs zich in kon verstoppen.”

En nog veel meer...

OPSTAAN EN
VERDERGAAN

42e jaargang-N0.3
donderdag 21 maart 2024
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KERKDIENSTEN

ZONDAG 24 MAART   
PALMPASEN
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. B.J.J. Boter.
Kindercrèche: Fieke Ferguson.
Kindernevendienst: alle groepen.
Aan tafel met… In Marcus 11:1-11 en Marcus 
14:12-15 horen we over mensen die een kleine, 
maar belangrijke rol spelen in het verhaal van 
Jezus. Zij lenen hun ezel aan Jezus en wijzen 
de weg naar de bovenzaal. Passanten in het 
verhaal zijn het, zonder hoofdrol. Maar geldt 
dat niet voor de meesten van ons? 
We vieren deze zondag Palmpasen. De 
kinderen maken in de kindernevendienst hun 
palmpasenstokken en komen aan het eind 
van de dienst vrolijk binnen met hun optocht. 
Heden Hosanna!

COLLECTE
1. Club van Polen.
2. Onderhoud gebouwen.

Dorpskerk, 15.00 uur, ds. B.J.J. Boter, 
Passiedienst
In deze dienst wordt de Johannes-Passion 
van J.S. Bach uitgevoerd door Vox Clara en 
orkest Polyphonia o.l.v. Maria Rosenmöller. 
Zo maken we de overgang van de feestelijke 
ochtenddienst naar de Stille Week.
De toegang is vrij, maar bij de uitgang wordt 
gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.

STILLE WEEK

MAANDAG 25 MAART 
VESPER
Dorpskerk, 19.30 uur, ds. A. Peper.
Thema: Aan tafel: De schriftgeleerde met de 
Thora.

DINSDAG 26 MAART
VESPER
Dorpskerk, 19.30 uur, ds. A. Peper.
Thema: Aan tafel: De vrouw met wat 
muntstukken.

WOENSDAG 27 MAART
VESPER
Dorpskerk, 19.30 uur, ds. A. Peper.
Thema: Aan tafel: Een vrouw met een flesje 
olie.

DONDERDAG 28 MAART
WITTE DONDERDAG
Dorpskerk, 19.30 uur, ds. B.J.J. Boter.
Maaltijd van de Heer, m.m.v. de Cantorij o.l.v. 
Herman Lodder.
Schriftlezing: Marcus 14:12-42.
Jezus viert de maaltijd met zijn leerlingen en 
daarna gaat Hij naar de hof van Getsemane. 
De leerlingen blijven achter, maar Petrus, 
Jakobus en Johannes gaan met Hem mee. Zij 
vallen in slaap, terwijl Jezus worstelt met wat 

er komen gaat. We richten ons vanavond op 
Jakobus en Johannes: waarom gingen zij mee? 
En waarom konden zij niet wakker blijven? 
Hoe ver kan een mens meegaan in het lijden 
van een ander?

COLLECTE
Avondmaalscollecte: Kinderhuizen in Suriname.

VRIJDAG 29 MAART
GOEDE VRIJDAG
Dorpskerk, 15.00 uur, ds. F.L. Bakker en 
Annewil Jansen.
Dienst bij de kruiswegstaties
In deze meditatieve dienst, die begint op het 
stervensuur van Jezus, maken we na een kort 
begin bij de liturgische tafel met elkaar een 
rondgang langs de acht staties van Kruisweg 
met acht beelden en gedichten die in de kerk 
te zien zijn. De gedichten, gemaakt door 
Chris Lindhout, hangen onder de schilderijen 
en naast de steen der Verrijzenis.  Annewil 
Jansen, de maker van de schilderijen en het 
marmeren beeld werkt mee aan deze viering. 
We lezen de bijbehorende Bijbellezingen, 
horen de uitleg van kunstenares Annewil 
Jansen en de gedichten. Ondertussen zingen 
wij liederen, bidden korte voorbeden en gaan 
met een gezongen gebed om vrede uit elkaar.

Dorpskerk, 19.30 uur, ds. A. Peper.
Schriftlezingen: Jesaja 53, Filippenzen2:6-8, 
Marcus 14: 43 – 15:47.

ZATERDAG 30 MAART
PAASWAKE
Dorpskerk, 22.00 uur, ds. B.J.J. Boter.
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Herman Lodder.
Met lezingen door heel de Bijbelse 
geschiedenis heen groeien we in deze dienst 
van het donker naar het Licht. We horen 
hoe de geschiedenis van God en mensen 
herhaaldelijk vastliep, maar steeds ook weer 
vlotgetrokken werd en wordt. Zo lezen en 
zingen we onszelf naar het verhaal van de 
opstanding toe.

ZONDAG 31 MAART
EERSTE PAASDAG
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. A. Peper.
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Herman Lodder
Kindercrèche: Jolande Segers en Madelon van 
den Berg.
Kindernevendienst: alle groepen.
Provider: Vera Vrolijk en Jaap Booij.
Schriftlezing: Johannes 20:1-18.
Het graf is leeg… Wat betekent dat? Petrus 
bekijkt het met eigen ogen en gaat dan, met 
Johannes weer naar huis. Alsof ze niet weten 
wat nu te doen, te denken of te voelen. Pas 
na de wonderlijke ontmoeting, die Maria 
Magdalena heeft met tuinman Jezus, dringt 
door dat de hoop en het leven niet verloren 

VAN DE REDACTIE

In het interview van Ankie Schwarze 
leren wij Jacoline en Marten Kleyn 
kennen. Beiden zetten zich in  voor 
onze gemeente. Jacoline is lid van het 
mediateam en Marten maakt deel uit van 
de beroepingscommissie voor de nieuwe 
fulltime predikant.

We berichten in dit nummer ook over twee 
activiteiten die net geweest zijn. 
Mourits Ligthart schrijft over de 
gesprekskring van het boek ‘Openbaring’ 
onder leiding van ds. Bert Boter. In de 
laatste bijeenkomst gingen de deelnemers 
in gesprek met de schrijvers van dit boek: 
Jeroen Windmeijer en Tjarko Evenboer. 
De deelnemers en de schrijvers hadden een 
fijne en interessante avond.

Een drietal gemeenteleden heeft de intrede- 
en bevestigingsdienst tot predikant  van 
onze vroegere jeugdwerker Renate Japenga-
Gudde op 10 maart in de Sint Jan in Gouda 
bijgewoond. Het tweede deel van deze 
mooie dienst werd geleid door ds. Renate, 
die vanaf dat moment de wijkpredikant van 
de Ontmoetingskerk in Gouda is.

De boekbespreking gaat over De toekomst 
van de kerk. Essay vol rouw en hoop van 
ds. Aarnoud van der Deijl. Een boek dat 
tot nadenken uitnodigt maar dat ook 
perspectief biedt. 

Als de Kerkklok bij u in de bus valt is de 
profielschets voor de nieuw te beroepen 
predikant net door de kerkenraad 
vastgesteld. De beroepingscommissie kan 
nu echt op zoek naar een nieuwe fulltime 
predikant.

Ik zie uit naar de uitleg bij de 
Kruiswegstatie van Annewil Jansen 
op Goede Vrijdag om 15.00 uur  in de 
Dorpskerk. Het lijkt mij mooi om te 
zien hoe geloof en kunst elkaar kunnen 
versterken. Dit nummer van de Kerkklok 
verschijnt vlak voor de Stille Week.

Ik wens u namens de redactie goede 
Paasdagen!

Hans van Kempen

Bij de voorplaat: schilderij van Rembrandt, 
De maaltijd in Emmaüs, 1648. Uit Lucas 24: 
“Nadat Jezus hen verlaten had, stonden de 
Emmaüsgangers op en gingen terug naar 
Jeruzalem.”

AL DEZE DIENSTEN ZIJN TE BELUISTEREN EN TE BEKIJKEN VIA DORPSKERKVOORSCHOTEN.NL.
VOOR ALGEMENE EN ACTUELE INFORMATIE, ZIE WWW.DORPSKERKVOORSCHOTEN.NL. 
DE LITURGIE STAAT OOK OP DEZE WEBSITE.
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PASTORAAT
IN MEMORIAM
Op 28 februari is overleden Willemina 
Hendrika Bastiana  -Wil- de Gunst in 
de leeftijd van 72 jaar. Zij woonde aan de 

Nassaukade. Wil werd op 14 april 1951 
geboren in Leiden. Daar groeide ze op en ging 
ze naar school. Ze heeft bij de LOI gewerkt. 
Maar vanaf 1985 was zij niet meer in staat om 
te werken. Ze verhuisde naar Voorschoten 
en kerkte in Het Kruispunt. Eigenlijk was ze 

niet in staat om zelfstandig te wonen, maar 
tegelijkertijd  hechtte ze er heel erg aan om op 
eigen benen te staan. Alleen dankzij een kleine 
kring van toegewijde mensen om haar heen 
lukte het haar om al die tijd in haar eigen huis 
te blijven wonen. 

UIT HET TEAM 
Chaotisch
Bij ons in huis begint het er wat chaotisch uit 
te zien. Heel veel spullen kunnen niet mee – 
het kost simpelweg te veel, we hebben daar 
geen groot huis op Kos en, nog belangrijker, 
zijn al die spullen die we in de loop van de 
jaren hebben verzameld wel nodig? Misschien 
herkent u die laatste vraag wel of heb je zelf 
ervaring met ‘kleiner’ gaan wonen. Eerlijk 
gezegd slaat af en toe de paniek toe, hoe we dat 
huis leeg krijgen….

Dat gevoel van een beetje chaos hoor ik 
ook wel terug vanuit de gemeente. Zoveel 
veranderingen opeens zo snel, predikanten 
weg, hoe moet dat nou, zijn er wel vertrouwde 
personen als er iets gebeurt. Terwijl ik dit 
schrijf ben ik bezig met het voorbereiden 
van de Stille Week en van Pasen. Vanuit ons 
jaarthema ‘Aan tafel’ kijken we als het ware 
mee met de leerlingen en volgelingen van 

Jezus. Zij moeten ook dat gevoel van chaos 
ervaren hebben. Maar het kwam goed, vooral 
denk ik, omdat Jezus alle vertrouwen in hen 
had, en omdat ze genoeg van hem hadden 
meegekregen over hoop en nieuw begin en 
volhouden en je dichtbij God voelen als het 
erop aankomt. Het werd anders, maar zij 
vonden er hun weg in, het kwam goed! Daar 
houd ik me maar aan vast als het even een 
beetje veel wordt. Voor u als gemeenteleden: 
de kerkenraad is al weer hard aan de slag, net 
als de beroepingscommissie!

Dat wij hier straks echt weg zijn, dringt nog 
niet echt tot mij door. Geen werkdruk meer, 
daar verlang ik naar. Maar al die lieve mensen 
van hier niet meer zien en spreken, dat landt 
nog niet. Misschien komt dat wel, omdat ik 
als kind al zo vaak verhuisde (domineesgezin, 
elke 4/5 jaar) dat ik onbewust aangeleerd 
heb dat weg te drukken. Het zal pas echt 
binnenkomen als wij weg zijn. Dus nu geniet 
ik er nog van!

ds. anki peper

Werktijden ds. Bert Boter
Vanaf 1 maart werkt ds. Bert Boter minder 
voor de kerk, vanwege zijn overstap naar 
het onderwijs. Concreet houdt dit in dat 
hij op woensdag, donderdag en vrijdag 
niet beschikbaar is voor kerkenwerk. 
Voor dringende pastorale zaken kunt u 
contact zoeken met het crisispastoraat. Dit 
team, bestaande uit ouderenwerker Carijn 
Westeneng, ds. Guus Fröberg, ds. Freek 
Bakker en ds. Carel van der Meij, helpt u dan 
verder. Voor contact met het team kunt u 
bellen naar ds. Freek Bakker, tel. 06-13805668 
of 071-5761130. Dit geldt tot 1 juni voor de 
wijk van ds. Bert Boter. Na het vertrek van ds. 
Anki Peper geldt dit ook voor haar wijk.
Voor contact i.v.m. een uitvaart kunt u altijd 
contact opnemen met het bovenstaande 
nummers van ds. Freek Bakker, dat is vanaf nu 
het centrale meldpunt hiervoor.

zijn, juist niet! Deze paasmorgen lopen we 
met Petrus mee, maar zien ook hoe Johannes 
en Maria Magdalena reageren. Waar herken je 
jezelf? Wie daagt je uit? Ook de cantorij werkt 
mee aan deze feestelijk zondag!

COLLECTE
1. Werelddiaconaat; Colombia.
2. Kerkmuziek.

ZONDAG 7 APRIL
BELOKEN PASEN
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. B.J.J. Boter.
Kindercrèche: Wilma Saraber.
Kindernevendienst: alle groepen.
Schriftlezing: Lukas 24:13-35.
Op deze zondag na Pasen horen we over 
de twee Emmaüsgangers. Het verhaal is 
exemplarisch voor zowel de liturgie als voor 
de gemeente op weg. Herkennen wij iets van 
onszelf in hen?

COLLECTE
1. De Regenboog.
2. Jeugdwerk.

ZONDAG 14 APRIL
DERDE ZONDAG VAN PASEN
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. A. Peper.
Kindercrèche: Rina Meijnes en Madelon van 
den Berg.
Kindernevendienst: alle groepen.
Provider: Hanneke Atsma en Liesbeth 
Liesveld.

Schriftlezing: Johannes 21:15-24.
Nadat Jezus voor de derde keer aan de 
leerlingen is verschenen (volgens Johannes) 
en ze samen brood en gebakken vis hebben 
gegeten lijkt alles weer in een (nieuwe)! 
harmonie. Maar dat gaat te snel – tussen Jezus 
en Petrus zit het nog niet goed. Gewoon ‘zand 
erover’ werkt immers niet altijd…

COLLECTE
1. Kerk in Actie: Rwanda.
2. Bijdrage landelijk kerkenwerk.

ZONDAG 21 APRIL
VIERDE ZONDAG VAN PASEN
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. B.J.J. Boter.
Kindercrèche: Rien en Sarinah Timmer.
Kindernevendienst: alle groepen.
Schriftlezing: Johannes 10:11-16.
Jezus is de Goede Herder. Dat zegt Hij in 
de tekst van vandaag zelf ook. Een liefelijke 
vergelijking. Of is er meer over te zeggen? 
Schuurt het misschien ook ergens?

COLLECTE
1. Contactcommissie.
2. Raad van Samenwerkende Kerken.

ZONDAG 28 APRIL
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. B.J.J. Boter.
Kindercrèche: Froukje Harkes.
Kindernevendienst: alle groepen.
Provider: Vera Vrolijk en Hans den Braven.

Schriftlezing: Marcus 6:30-44.
Een feestelijke dienst vandaag. We zullen 
Hidde, zoon van Maarten en Fieke Ferguson 
en broertje van Pepijn, dopen. We lezen 
het verhaal van de vijf broden en de twee 
vissen, een verhaal over delen, maar ook over 
vertrouwen.

COLLECTE
1. Jeugddorp de Glind.
2. Kerkpastoraat.

Dorpskerk, 17.00 uur, ds. B.J.J. Boter.
M.m.v. Exultate Deo o.l.v. Leo den Broeder, 
begeleiding door RBO Sinfonia, organist 
Herman Lodder en sopraan Nelleke den 
Broeder.
Tijdens deze cantatedienst, aan de vooravond 
van de Mariamaand, klinkt het Magnificat – 
de lofzang van Maria – in de toonzetting van 
Jan Dismas Zelenka, ook wel de Tsjechische 
Bach genoemd. Het Magnificat zal met enkele 
woorden worden ingeleid, de verkondiging is 
het Magnificat zelf.
Als drempelgebed en glorialied klinkt het 
‘Laetatus sum’ van Vivaldi, ook een tijdgenoot 
van Bach. Laetatus sum is de Latijnse tekst van 
Psalm 122, over de opgang naar Jeruzalem. 
Niet alleen Exultate Deo zal deze dienst 
zingen, ook wij als gemeente doen mee. Het is 
immers geen concert, maar een dienst. 

De toegang is vrij, maar bij de uitgang zal 
worden gecollecteerd.
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CANTATEDIENST OP 
28 APRIL
Op 28 april zal er in de Dorpskerk om 17.00 
een cantatedienst gevierd worden. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Exultate 
Deo o.l.v. Leo den Broeder. Herman Lodder 
bespeelt het orgel en de sopraansolo zal 
gezongen worden door Nelleke den Broeder.
Centraal in de dienst staan twee klassieke 
werken. Als drempelgebed klinkt Psalm 
122 in de toonzetting van Antonio Vivaldi. 
Deze tijdgenoot van Bach werd opgeleid als 
priester, maar de muziek trok hem meer. 
Bij leven was hij een populair componist in 
heel Europa. Zijn Psalm 122, Laetatus sum, 

is een opgetogen werk over de opgang van 
de stammen naar het huis van de Heer in 
Jeruzalem. De blijdschap spat van het stuk af.
Bij wijze van verkondiging klinkt het 
Magnificat in C van Jan Dismas Zelenka. ook 
een tijdgenoot van Bach. Zelenka werd zelfs 
de Tsjechische Bach genoemd en daar kun je 
je veel bij voorstellen, wanneer je zijn muziek 
hoort. Lange tijd is er voor deze componist 
weinig aandacht geweest, maar gelukkig 
klinken zijn werken de laatste jaren weer meer 
en meer.

Het Magnificat, de Lofzang van Maria (Lucas 
1:46-55), is een lofprijzing op God. Magnificat 
anima mea Dominum, klinkt de eerste regel: 
Groot maakt mijn ziel de Heer. Het is precies 

deze eerste regel die steeds herhaald wordt 
door het koor, terwijl de solist de overige tekst 
van het Magnificat zingt.

Net als bij Bach wordt de tekst steeds 
onderstreept door de muziek. En hoewel 
het een lofzang is, is het stuk niet alleen 
maar opgewekt. Er klinkt duidelijke 
maatschappijkritiek in door, die Zelenka ook 
in zijn muziek extra kracht bij zet.
De toegang is vrij – het is immers een 
kerkdienst – maar bij de uitgang zal wel 
gecollecteerd worden voor de kerkmuziek.

ds. Bert Boter

Op maandag 26 februari werd ze naar het 
ziekenhuis gebracht om daar twee dagen later 
in alle rust te overlijden. Op woensdag 6 maart 

is zij in besloten kring gecremeerd. Onze 
gedachten zijn bij haar familie en alle lieve 
mensen die om haar heen stonden. Moge de 

EEUWIGE hen nabij zijn.

Remmelt Kruizinga (en ds. Anki Peper)

BERICHT VAN DE 
BEROEPINGSCOMMISSIE.

Dit stuk schrijf ik op maandag de 11e maart. 
Gisteren op 10 maart hebben we na afloop 
van de kerkdienst met een kleine honderd 
gemeenteleden gesproken over het profiel 
voor de nieuwe predikant. Het was heel goed 
om met elkaar in gesprek te zijn over de rol 
van de predikant in onze gemeente. Dank aan 
allen die daaraan hebben bijgedragen. 

De beroepingscommissie is gevoed met veel 
ideeën, meningen en observaties. Daarmee 
heeft de commissie een goed beeld gekregen 
van wat er leeft en hebben we een profiel 
kunnen opstellen. Dat profiel is natuurlijk 
een samenvatting van alle input. Wat wij 
gehoord en verzameld hebben gaat daarmee 
niet verloren: wij gebruiken al die informatie 
in de gesprekken met kandidaten. 

Als u dit bericht leest is het profiel in de 
kerkenraad op 21 maart besproken en naar ik 
hoop ook vastgesteld.

We volgen nu de stappen zoals beschreven 
in de gids voor beroepingswerk van de PKN. 
Het werk van de beroepingscommissie is 
vertrouwelijk zodra het gaat om het spreken 
over en selecteren van kandidaten. Daarover 
zult u dus geen berichten ontvangen.  Waar 
mogelijk zullen we u op de hoogte houden 
van de voorgang van het proces.

Namens de beroepingscommissie,
Piet Eilander.

BEVESTIGING EN 
INTREDE VAN RENATE 
JAPENGA-GUDDE.
Op zondagmiddag 10 maart 2024 reden drie 
vertegenwoordigers  van de Protestantse 
Gemeente Voorschoten naar Gouda. In de 
Sint-Jan woonden wij de dienst bij waarin 
onze voormalige jeugdwerker Renate 
Japenga in het ambt van predikant bevestigd 
zou worden. Kort voor de dienst hebben 
wij Renate ontmoet en ehaar ven kunnen 
groeten.

De dienst werd geleid door ds. Jacobine 
Scholte-de Jong in de monumentale Sint 
Jan in Gouda. Het was een mooie dienst op 
zondag Laetare (‘Verheug u’); de cantorij 
zong prachtig. Na de bevestiging in het ambt 
van dienaar van het Woord in de Protestantse 
Kerk van Nederland, haar intrede in de 
Protestantse Kerk Gouda en haar verbintenis 
aan de wijkgemeente Ontmoetingskerk nam 
ds. Renate Japenga de dienst over.
Zij preekte over Jozua. Ds. Renate vertelde 
dat zij veel moeite heeft met het boek Jozua, 
omdat er veel geweld in voorkomt en het 

erop lijkt dat de sterkste  overwint. Het gaat 
niet over de overwonnenen. Maar dan wijst 
zij erop dat het geen ooggetuigenverslag is 
geweest. Het is veel later in de Babylonische 
ballingschap geschreven om de identiteit van 
het volk vast te houden. Volgens haar kun je  
dan ook anders naar het verhaal kijken, zeker 
als je beschikt over enige historische kennis. 
Je weet dan dat het Joodse volk een klein 
volk was dat nooit alleen in Palestina heeft 
gewoond. Als je zo naar het boek Jozua kijkt 
gaat het niet alleen over geweld maar ook 
over hoe mensen, volken met elkaar kunnen 
samenleven in vrede. Zij verwijst naar de 
twaalf stenen, die Jozua laat oprichten bij de 
Jordaan waarop de leefregels staan voor de 
nieuwe inwoners van het land Kanaän. Een 
boodschap niet alleen voor toen maar ook 
voor nu.

Na de dienst waren er nog verschillende 
sprekers, waaronder de voorzitter van de 
wijkraad van de Ontmoetingskerk waaraan 
ds. Renate Japenga-Gudde nu verbonden 
is. Hij vertelde dat de wijk twee jaar vacant 
is geweest en dat hij blij was met de komst 
van ds. Renate Japenga-Gudde. Zij voldoet 
volledig aan het gestelde profiel van de 

Ontmoetingskerk: Bezield (door de verhalen 
uit de Bijbel), Betrokken (verbinden van deze 
verhalen met de wereld van nu) en Open 
(toegankelijk voor haar gemeenteleden).

Het was heel bijzonder om deze bevestiging 
mee te mogen maken. Wij hebben  
veel respect en waardering voor al de 
inspanningen die zij heeft moeten leveren om 
haar doel te bereiken. Het was daarom heel 
jammer dat haar geliefde echtgenoot Dirk 
Gudde dat niet meer heeft mogen meemaken.

Babs van der Schoot, Ineke en 
Hans van Kempen
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Met vallen en opstaan. Wie kent die uitdrukking niet? Al van 
jongs af aan gaat het heel letterlijk zo. Ik moet dan denken aan 
mijn zoons toen die net begonnen met lopen. Wankelend op de 
beentjes en zoekend naar balans. Maar wel met de moed om er 
te komen. Die oversteek van bank naar tafel. En als het dan lukt, 
dan is er natuurlijk een grote glimlach. Misschien ziet u dat 
ook wel gebeuren, dat vallen en opstaan van uw (klein)kind of 
zomaar op straat om de hoek.

Zo hoort het bij het leven: vallen en opstaan. Op allerlei 
verschillende manieren. Het mooie van kinderen is dat ze, na 
het vallen niet opgeven. Ze gaan door. Ook al is er een traan. Ze 
willen verder gaan, ook al heeft het pijn gedaan. En wat ook geldt; 
ze leren er van. Ze weten wat slim is om te doen, maar ook wat je 
beter kunt laten.

Soms moet je ook opstaan na een moeilijke gebeurtenis. Als je 
letterlijk gevallen bent en een heup hebt gebroken. Of na een 
periode van ziek zijn of nadat iemand is overleden. Dan valt het 
niet mee om verder te gaan. Het vergt dan moed en vertrouwen 
om weer op te staan en verder te gaan.   

De leerlingen van Jezus zullen ook weer zijn opgestaan nadat 
Jezus stierf, terug naar de orde van de dag. De dag na de 
kruisiging van Jezus was het sabbat, een dag van rust. Ik kan me 
zo voorstellen dat dit met een zwaar gemoed ging. Dat zal als een 

donkere wolk boven hen gehangen hebben. Iets dat elke keer weer 
een pijnlijke steek geeft als je er aan denkt. En bij de leerlingen 
zullen de beelden op die dag steeds weer als een nare film voorbij 
komen. Misschien konden ze niet ophouden met erover te praten 
of hadden ze er helemaal geen woorden voor. Op deze rustdag 
hoefden ze niet meteen verder te gaan; ze mochten bijkomen en 
de tijd nemen om te beseffen wat er was gebeurd. 

Ook wij mogen de tijd nemen om bij te komen als er iets 
moeilijks is gebeurd. De tijd nemen om te beseffen wat er is 
gebeurd, er met anderen over te praten en het een plek te geven. 
De tijd om tot rust te komen, zoals de leerlingen de sabbat 
hadden. Zodat we daarna ook weer verder kunnen gaan. 

Want na deze sabbat is het Pasen geworden. Het komt aan op 
opstaan én verdergaan. Daar waar het eerst zwaar voelde, als een 
zware deken over je heen, mag je verdergaan met een lichtere 
tred. Soms heb ik het gevoel dat na Pasen alles lichter lijkt. We 
gaan het voorjaar in waarin de zon weer meer schijnt. Die zon 
kan ons hoofd ook weer wat lichter maken. Zodat je alles weer 
iets luchtiger kan zien. 

Ad den Besten beschrijft in lied 630 van het Liedboek de 
betekenis van de opstanding. Daarbij is de dichter – zo schrijft hij 
in de toelichting – uitgegaan van twee lijnen uit de brieven van 
Paulus: Christus is de tweede Adam, de eersteling van de nieuwe 
schepping (1 Korintiërs 15:45), en: Hij is de eerstgeborene van 
heel de schepping (Kolossenzen 1:15) en eerstgeborene van de 
doden (Kolossenzen 1:18).

Pasen is de dag van herschepping. Het is opstaan én opnieuw 
beginnen. Daar mogen we naar uit zien. Dan mogen we het ook 
meezingen:

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Ad den Besten Liedboek, Lied 630.

Carijn Westeneng-Timmers

OPSTAAN EN 
VERDERGAAN.

GESPREKSKRING  
‘OPENBARING’.
Op 7 maart was de laatste bijeenkomst 
rondom het boek Openbaring van Jeroen 
Windmeijer en Tjarko Evenboer. Beide 
schrijvers waren deze avond aanwezig, zodat 
wij aan hen de nodige vragen konden stellen.

Zij vertelden uitvoerig over hun religieuze 
verleden en ontwikkeling. Ook vertelden zij 
dat zij niet meer gelovig waren, maar enorm 
gefascineerd zijn door het Nieuwe Testament 
en de persoon Jezus, hetgeen geleid heeft tot 
het schrijven van o.a. dit boek.

Bert Boter heeft deze vier avonden 
geleid, waar wij stilstonden bij de 
ontstaansgeschiedenis van de evangeliën 
en bij de (Romeinse) tijd en omstandigheid 
waarin ze geschreven zijn.

Het vrij grote gezelschap heeft hier enorm 
van genoten. Ook danken wij Ineke en Hans 
van Kempen voor de gastvrije ontvangst deze 
vier avonden.

Wij kijken uit naar het volgende deel, 
Revolutie in de Ryevaar-trilogie dat 
binnenkort verschijnt.

Mourits Ligthart
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‘AAN TAFEL’: 
RUNNING LUNCH 
OP ZONDAG 14 APRIL 2024
Wat is een running lunch? 
Bij een ‘Rennende Lunch’ delen kleine 
groepjes (6-8 personen) bij mensen thuis 
de maaltijd. Hierbij worden voorgerecht 
(bijvoorbeeld een kopje soep) en een tweede 
gang (bijvoorbeeld broodjes, pannenkoeken, 
hartige taart) op verschillende adressen 
geserveerd. We gaan tussen de gangen 
letterlijk in de benen naar een volgend adres 
(voor vervoer kan worden gezorgd). 

De adressen zijn voor iedereen bij elke gang 
anders; zo kom je steeds verschillende mensen 
tegen. Het gaat om het elkaar ontmoeten rond 

de maaltijd, daar waar de gesprekken op gang 
komen. 

We starten gezamenlijk in de Dorpskerk om 
11.30 uur en sluiten daar ook weer af rond 
14.30-uur. We kunnen dan alle ervaringen met 
elkaar delen. 

Kinderen (vanaf 4 jaar) en jongeren hebben 
met elkaar een eigen programma met een 
lunch.

Gast en kok
U kunt zich opgeven als gast en/of gastadres 
(kok) of (het liefst) als beide: een kok kan zelf 
ook gast zijn bij een andere gang. Een week 
van te voren krijgt een kok te horen welke 
gang hij of zij gaat bereiden en voor hoeveel 
personen. 

Opgeven
U kunt zich vanaf nu tot uiterlijk 31 maart 
aanmelden op 2 manieren. 
- Door een mailtje te sturen naar 
 runninglunch@dorpskerkvoorschoten.nl. 
 U krijgt dan een uitgebreider formulier 
 toegestuurd, waarin kunt aangeven of u 
 kok en/of gast wilt zijn, hoeveel mensen u 
 kunt ontvangen, of u vervoer (nodig) 
 hebt e.d. U bent pas echt aangemeld als u 
 dat formulier heeft ingevuld. 
- Per post: achter in de kerk liggen 
 formulieren die u per post kunt sturen naar 
 het postadres dat op het formulier staat.

Vragen?
Via bovenstaand e-mailadres of aan 
contactpersonen Petra Marchand, Caroline 
Heijer en Barbara Wiesmeijer (jeugd)

BIJ RAMADAN

Dit jaar is er iets bijzonders aan de hand, 
want deze keer vasten moslims en christenen 
een deel van de vastentijd samen. De meeste 
christenen doen er nauwelijks iets aan, de 
moslims des te meer. Maar ook dan blijft staan 
dat er christenen zijn die heel serieus aan deze 
Veertigdagentijd vorm geven. De christelijke 

vastentijd is al begonnen en duurt tot 31 
maart. De vastenmaand van de moslims is ook 
al begonnen, op 11 maart jl., en duurt tot  
9 april a.s. Dan is het Idul-Fitr. Dat feest heet 
bij de Turken het Suikerfeest. 

Tijdens de vastenmaand wensen we elkaar 
‘Ramadan Moebarak’ (Een gezegende 
Ramadan). Ramadan is de naam van de 
vastenmaand. Als we moslims kennen, mogen 
we dat rustig doen. Schreef Paulus niet ooit: 
‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’? 
Bij Idul-Fitr hoort de wens ‘Eid Moebarak’: 
‘Heb een gezegende viering’. 

Ik eindig met twee uitspraken van Jalal al-Din 
Roemi (1207-1273):
●	 De waarheid is als een bloem: zij opent 
 zichzelf en verspreidt haar geur zonder 
 oordeel.
●	 Liefde is als een vogel: zij kan ons hart 
 doen zingen en onze geest doen vliegen.

Freek Bakker

‘CHRISTEN-ZIJN IN EEN 
WERELD VOL RELIGIE’
Inmiddels zijn er vier avonden geweest. We 
hebben ontdekt dat er nogal wat inbreng van 
andere religies te vinden is in de Bijbel zelf. We 
hebben stilgestaan bij de verwantschap tussen 
Boeddha en Jezus, en tussen boeddhisme en 
christendom. We hebben gelezen over Jezus 
in de Koran. We hebben gehoord over de 
invloed van Jezus en het christelijk geloof in 
het Indiase hindoeïsme. 

Maar ondertussen blijft er telkens één vraag 
hangen, deze vraag: ‘Is er dan helemaal geen 
verschil? Maakt het dan totaal niet uit welk 
geloof je aanhangt?’

Het wordt tijd voor de laatste avond in deze 
serie op woensdag 17 april a.s. om 20.00 uur 
in ’t Voorhuys bij de Dorpskerk. Thema: 
‘Een open theologie over de belangrijkste 
verschillen.’

Iedereen is hartelijk welkom. Je bent ook 
welkom als je nog nooit geweest bent, maar 
wel graag dieper wil ingaan op de vragen van 
deze avond. 

Meer informatie bij Freek Bakker, 
tel. 06-13805668 of e-mail 
freek.bakker@dorpskerkvoorschoten.nl.

Freek Bakker

Ontmoeten
Ontmoeten is simpel komen en gaan,even gesproken, groeten gedaan.Ontmoeten is gaan met tegenzin,afwachtend zoeken, een sprong er inen wegwezen, zonder om te kijken.

Ontmoeten is liefdevol strelen en weten.Ontmoeten is botsen, er dwars tegenin.Jezelf ontmoeten, los van de keten,die je droeg vanaf het begin,om toch maar niet veel af te wijken.
Ontmoeten is soms vuurwerk,een plaats waar ik sta.En de echo klinkt dan heel lang na…

Ontmoeten is soms wachten op eeuwigheid,moment dat je glipt 
in een andere tijd.

En de echo klinkt nog heel lang na…
Jacqueline Kat
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INTERVIEW 

KENNISMAKING 
MET MARTEN EN 
JACOLINE KLEYN
Sinds eind 2022 zijn Marten en Jacoline lid 
van onze kerkelijke gemeente. Sinds 1985 
wonen ze al in Voorschoten. Hoe dat zo is 
gekomen daarover later meer. Nu eerst de 
vraag:

Wat willen jullie over jezelf vertellen?
Marten begint: “Ik ben in Den Haag geboren 
en opgegroeid. Mijn ouders waren niet 
gelovig. Na mijn middelbare schooltijd op 
het gymnasium ging ik rechten studeren 
in Leiden. Mijn mentor van El Cid (de 
introductietijd bij de Leidse Universiteit) was 
actief bij de Navigators en vroeg mij mee te 
gaan. Tijdens de bijeenkomsten werd de Bijbel 
uitgelegd en ik heb daar geleerd dat God van 
mij houdt. Toen ik vervolgens Jezus als mijn 
Heer erkende, ging er een wereld voor mij 
open. Dat heb ik ook toegelicht in de top 2000 
dienst van vorig jaar. Het lied van Abba: “the 
day before you came” symboliseert voor mij de 
omslag in mijn leven: mijn leven had opeens 
werkelijk een doel gekregen.

Na mijn afstuderen ben ik advocaat geworden 
en had ik samen met mijn vader een praktijk 
in Den Haag. Mijn vader is tot op hoge leeftijd 
aan het werk geweest en toen hij echt stopte, 
heb ik de praktijk alleen voortgezet. Toen ik 
tegen de pensioengerechtigde leeftijd kwam, 
nam ik altijd de dinsdagen vrij. Dat voelde 
wel als spijbelen. Inmiddels ben ik echt met 
pensioen en is de praktijk opgeheven.”
Jacoline is in Arnhem geboren. “Ik kom uit 
een hervormd gezin,“ vertelt ze. “Wij gingen 
zondags naar de kerk, maar over wat geloof 
nu echt betekent, werd niet veel gesproken. 
Na mijn middelbare schooltijd ging ik naar de 
Reinwardt Academie in Leiden: de opleiding 
tot museummedewerker. Ik denk dat daar ook 
mijn fascinatie voor taal is ontstaan. Hoe leg 
je een moeilijk onderwerp uit in eenvoudige 
taal, zodat het voor iedereen te begrijpen is? 
Nog steeds let ik bij museumbezoekjes op 
bijvoorbeeld de route, of die wel logisch en 
praktisch in elkaar zit, en of de beschrijvingen 
wel duidelijk zijn. Ik heb als vrijwilliger in 
musea gewerkt, eerst in het Anatomisch 
Museum in Leiden en later nog in het 
Schelpenmuseum in Scheveningen.”

Ze hebben elkaar bij de Navigators in Leiden 
ontmoet. “Ook voor mij ging daar een wereld 
open,” vertelt Jacoline. “Ik leerde heel anders 
naar de Bijbel te kijken en het geloof ging echt 
voor mij leven. Ik heb genoten van die tijd.” 
In 1985 zijn Marten en Jacoline getrouwd 
en zijn ze in Voorschoten gaan wonen. Ze 
kregen twee zonen en hebben inmiddels 

ook een schoondochter. De zonen wonen in 
Voorschoten en Den Haag. 

Ze begonnen als gezin in een flat aan 
de Welterdreef, maar konden later 
een eengezinswoning aan het Jan den 
Haenplantsoen kopen. Heerlijk rustig en ze 
wonen daar nog steeds met veel plezier.

Hoe zijn jullie dan nu pas in de Dorpskerk 
terecht gekomen?
“Toen wij in 1985 in Voorschoten 
kwamen wonen, gingen we eerst naar de 
Bevrijdingskerk in Leiden Zuid-West,” vertelt 
Marten. “De dominees Jansen en Rietveld 
waren daar toen predikant,” vult Jacoline aan. 
“ Toen de kinderen klein waren gingen we 
naar de kerkdiensten in de Ontmoeting. We 
zochten echter naar meer voeding voor ons 
geloof en vonden dat uiteindelijk bij een 
kleine evangelische gemeente in Katwijk: de 
Ezra gemeente. Daar hebben we twintig jaar 
gekerkt en een fijne tijd gehad. Door Corona 
werd het organisatorisch steeds lastiger de 
diensten door te latengaan, mede doordat het 
aantal leden inmiddels heel klein geworden 
was. In 2022 is de gemeente opgeheven”. 
En toen begon de zoektocht naar een nieuwe 
kerkelijke gemeente. “We zochten het dichter 
bij huis,” zegt Jacoline, “en begonnen met een 
bezoek aan de Dorpskerk. Daar voelden wij 
ons meteen thuis en welkom en op onze plek.” 
Inmiddels is Jacoline lid van het mediateam 
geworden en is Marten lid geworden van de 
beroepingscommissie.

Wat zijn jullie hobby’s?
Over “gewone” hobby’s later meer, maar 
eerst komt het project BasisBijbel ter sprake. 
Jacoline vertelt dat zij op zoek was naar 
een Bijbel in eenvoudig Nederlands voor 
hun kinderen. De bekende kinderbijbels 
beschrijven veelal alleen de bekende verhalen 
uit het Oude en Nieuwe Testament. Zij 
vond dat een volledige Bijbel in eenvoudig 
Nederlands nog niet beschikbaar was. Er zijn 
natuurlijk wel bijbelversies, zoals Het Boek, 
die toegankelijker zijn, maar Jacoline vond 
dat het toch nog eenvoudiger zou moeten 
kunnen. Dat kwam misschien wel vanuit haar 
opleiding om gemakkelijk leesbare teksten 
te schrijven. Zo begon ze in 1998 met haar 
project en was klaar in 2013. De activiteiten 
rond deze Bijbel zijn vastgelegd in een 
stichting. Marten ondersteunt de activiteiten 
waar hij kan en het is echt een project van hen 
samen. De Basisbijbel is voor iedereen die 
de Bijbel liever wat gemakkelijker heeft. Hij 
wordt inmiddels in veel kerken gebruikt. Hij 
is ook gebruikt voor bepaalde doelgroepen. 
Zo is het Nieuwe Testament van de BasisBijbel 
opgenomen in de BikerBijbel, TruckerBijbel 
en MetalBijbel. Jacoline heeft de BasisBijbel 
vanuit bevlogenheid geschreven. “De Bijbel 
is een fantastisch boek! Het schrijven van 
de BasisBijbel gaf mij veel voldoening,” zegt 
Jacoline. Alle activiteiten zijn ondergebracht 
bij de Stichting Basisbijbel, die Marten en 

Jacoline hebben opgericht. 
Op internet is meer informatie over hun werk 
te vinden op www.stichtingbasisbijbel.nl.”

Na de BasisBijbel is Jacoline weer opnieuw 
begonnen met een Bijbel, nu op een juist wat 
pittig niveau. Deze Bijbel, de VensterBijbel, 
kwam vorig jaar online te staan. “Het is een 
prettig leesbare Bijbel als alternatief voor de 
vrij stroeve Herziene Statenvertaling. We 
krijgen er veel enthousiaste reacties op.” Hij 
is te vinden op www.vensterbijbel.nl en op de 
app YouVersion.

Verder wandelen en fietsen Marten en Jacoline 
graag en bezoeken musea. Op vakantie gaan 
doen ze het liefst met de trein, ook vanuit 
klimaatoogpunt. “Ook modeltreinen zijn een 
hobby van mij,” zegt Marten en wijst op een 
verzameling in de huiskamer. “Ik heb de wens 
om weer een modelbaan te maken, maar of 
dat er van komt, zal de tijd leren”. Jacoline 
heeft veel geborduurd, maar deze hobby staat 
momenteel op een laag pitje. “Je kunt maar 
één ding tegelijk en ik moet ook opletten dat 
het niet allemaal teveel wordt.”

Wat vinden jullie van het jaarthema “Aan 
tafel?”
Ze knikken allebei instemmend: “Het is een 
thema waar je veel kanten mee op kunt. De 
schilderijen van Babs van der Schoot en Elly 
de Bruijn over dit thema zijn aansprekend 
en ook ds. Anki Peper heeft onlangs in de 
kerkdienst weer een schilderij laten zien en er 
mooi over gepreekt.”

Tot slot:
“Wij zijn erg blij dat wij lid zijn geworden van 
de Protestantse Gemeente in Voorschoten 
en hopen nog lang onze bijdrage te kunnen 
leveren, bijvoorbeeld ook in het kringenwerk 
naast de kerkdiensten, daar zien we nog wel 
kansen en  mogelijkheden.”

Ankie Schwarze-Maat
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ADA GROOTHUIS STOPT
Jarenlang was Ada Groothuis coördinatrice 
van de bezorging van de Kerkklok in Noord-
Hofland. Ik weet dat zij dat heel goed deed, 
want ik woon al sinds 1998 in Noord-Hofland 
en de Kerkklok was altijd op tijd. En als ik 
om de een of andere reden een extra nummer 
moest hebben, kwam dat ook. 

Hoewel ze dit werk dus heel goed deed, 
komt er altijd een moment dat je moet gaan 

stoppen. Ada heeft ons laten weten dat nu dat 
ogenblik gekomen is. We zullen Ada missen. 
Daarover is geen twijfel. Maar gelukkig is 
Wim van Winsen vanaf 21 maart j.l. bereid 
haar werk op te pakken. We zijn dankbaar en 
blij met alles wat Ada gedaan heeft. We zullen 
haar een bloemetje brengen. En we wensen 
Wim het allerbeste met zijn nieuwe taak.

Freek Bakker

BOEKBESPREKING
Aarnoud van der Deijl,
De toekomst van de kerk

De schrijver.
Aarnoud van 
der Deijl was 
collega van 
ds. Bert Boter 
in Zeeland in 
de tijd dat ds. 
Boter Domburg 
als standplaats 
had. Hij diende 
de protestantse 
gemeenten  van 
Haamstede, 
Oost-Souburg 
en later 

Hoofddorp. Hij is sinds 2023 verbonden aan 
de protestantse gemeente van Abcoude. Hij 
heeft daar een pioniersplek. Vooral in deel één 
van zijn boek maakt de schrijver veel gebruik 
van zijn eigen ervaringen om zijn verhaal 
te verduidelijken. Hij maakt na dertig jaar 
predikant-zijn de balans op. 

Achtergrond.
“Een wereld zonder religie is toch veel 
mooier dan eentje met?” vraagt  Jeroen Pauw 
aan gasten in zijn talkshow. Hij wordt niet 
tegengesproken. Van der Deijl spreekt Jeroen 
Pauw in zijn boek wel tegen. Hij vindt dat 
religie de wereld juist wel mooier kan maken.
In deel één van zijn boek probeert Van der 
Deijl te verklaren, waarom religie bijna 
verdwenen is uit het publieke domein. Hij 
beschrijft het proces van secularisatie en hij 
gebruikt daarbij de zeven domeinen van de 
Schotse godsdienstwetenschapper Ninian 
Smart.

In deel twee gaat hij in gesprek met collega-
schrijvers binnen en buiten de kerk. Hij stelt 
aan hen de vraag: ”Wat zouden wij missen als 
de kerk er niet meer is?”

Inleiding.
De schrijver zoekt  een verklaring voor de 
secularisatie. Net als de Canadese filosoof 
Charles Taylor constateert hij dat geloven 
een persoonlijk keuze is geworden. Een 
keuze die bovendien in behoorlijke mate op 

toeval berust. Daarnaast is er sprake van een 
toenemende professionalisering en meer  
marktgericht denken in de kerk.
Een dominee dient goed te zijn als pastor 
of als voorganger in de eredienst. Hij moet 
over goede communicatieve vaardigheden 
beschikken; dit is belangrijker dan een 
gedegen kennis van de Bijbel. 

Kortom, de verpakking is belangrijker 
dan de inhoud. Volgens Van der Deijl is 
levensbeschouwing een markt waarop 
geconcurreerd moet worden. De kerk is 
in dertig jaar op deze markt fors achteruit 
geboerd.

Model Ninian Smart.
Elke levensbeschouwing heeft zeven 
domeinen: opvattingen (dogma’s), ervaringen, 
beelden/symbolen, verhalen, normen en 
waarden en gemeenschappen. In al deze 
domeinen heeft de kerk de afgelopen 
dertig jaar aanpassingen en hervormingen 
doorgevoerd. Als het gaat om opvattingen 
heeft de kerk geprobeerd om geloof en 
wetenschap met elkaar te verbinden. Om 
met Harry Kuitert te spreken: “Dat je ook bij 
je volle verstand gelovig kan blijven”. Door 
tegemoet te komen aan de kerkganger gaat 
die zich steeds meer als consument gedragen. 
De predikant wordt in de rol van producent 
gedwongen. Bezoekers komen naar een 
cantatedienst vanwege de kwaliteit van de 
muziek maar niet voor de religieuze aspecten. 
De kerk wordt gewaardeerd om haar normen 
en waarden en haar inspanningen voor de 
gemeenschap, maar het levert weinig nieuwe 
leden op. 

Van der Deijl: ”Elke winst die de kerk met een 
aanpassing op één van de zeven domeinen 
wilde behalen bleek een prijs te hebben. We 
zullen eraan moeten wennen dat de kerk in 
Nederland steeds kleiner wordt”. De schrijver 
rouwt hierom.

Zijn collega-theoloog Stefan Paas vraagt zich 
af of kleiner worden zo erg is. Hij stelt: “Als de 
kerk en geloof goed zijn, dan zijn ze dat ook 
als succes en groei uitblijven”.

Hoop.
Van der Deijl vraagt zich in deel twee af of er 
misschien toch nog hoop is voor de kerk.

Hij gaat in gesprek met een zevental schrijvers 
van binnen en buiten de kerk. Aan alle zeven 
stelt hij de vraag: “Wat zouden zij (wij, de 
gemeenschap) gaan missen als de kerk er niet 
meer zou zijn?“

Ik beperk mij tot de antwoorden van de 
Vlaamse schrijver Kristien Hemmerechts en 
de Amsterdammer Stephan Sanders. Zij zijn 
beiden rooms-katholiek opgevoed en hebben 
daarna een tijd de kerk en het geloof op 
afstand gehouden. Stephan Sanders heeft in 
zijn boek Godschaamte geschreven over zijn 
terugkeer in de moederkerk. Toen hij in 2016 
aan vrienden en kennissen vertelde dat hij 
als rechtgeaarde liberaal PvdA ging stemmen 
kreeg hij veel reacties. Hij deelde hen ook 
mee dat hij weer geloofde, het bleef muisstil! 
Sanders: ”Er bestaat een verlegenheid om over 
geloof te spreken, het is een taboe”. De vraag 
wat wij zouden missen beantwoordt hij met: 
“Ik zou de kerk missen. Ik zou het moeilijk 
vinden om te geloven zonder de kerk. Het gaat 
niet alleen om God, het is ook gewoon een 
stamcafé.”

Kristien Hemmerechts voelt zich thuis bij de 
Sant’ Egidio; de leden van deze gemeenschap 
staan positief en constructief in het leven. 
Hemmerechts: “Het is het hele pakket, je gaat 
naar de kerk en naar het gebed en daarnaast 
gaat het ook om de manier waarop je leeft en 
dat je probeert die boodschap te beleven en uit 
te stralen”.Op de vraag wat zouden we missen 
antwoordt zij: “Ik ben er van overtuigd dat je 
het niet allemaal uit jezelf kunt halen. Dat is 
een doodlopend straatje en een recept voor 
ongelukken”.

Persoonlijke noot.
Ik heb het boek met instemming en veel 
plezier gelezen. Deel één getuigt van een grote 
realiteitszin, die mis ik in de Protestantse 
Gemeente Voorschoten soms. In deel twee 
wordt niet het verlossend antwoord gegeven 
maar voor mij is er voldoende reden tot hoop 
op de toekomst.

De toekomst van de kerk is wat mij betreft 
verplichte kost voor de leden van de 
kerkenraad. Het is ook heel geschikt voor een 
gesprekskring.

Hans van Kempen
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LAURENTIUS-
ORGELCONCERT MET 
HERMEN LODDER EN 
FRANK DEN HERDER 
Op zondagavond 14 april verzorgen Herman 
Lodder (orgel) en Frank den Herder (cello) 
samen een concert in de Laurentiuskerk. 
Zoals vorig jaar is gebleken bij het concert van 
Mark Heerink met Magrita Rondeel, klinkt de 
combinatie van cello en orgel prachtig in de 
akoestiek van de Laurentiuskerk. Reden om 
deze combinatie nog een keer aan bod te laten 
komen, nu met uitvoerenden uit eigen kring. 

De cellostukken zullen voor in de kerk worden 
uitgevoerd, zodat de uitvoerenden voor het 
publiek zichtbaar zullen zijn, waarbij Herman 

Lodder de cellostukken zal begeleiden op 
het koororgel. Tussendoor zal Herman 
Lodder nog enkele stukken op het hoofdorgel 
uitvoeren. Op het programma staan werken 
van o.a. Vivaldi, Saint-Saens, Elgar, Vaughan 
Williams, en Bargiel.   

Herman Lodder en Frank den Herder zijn bij 
u allen goed bekend. Het aardige is dat Frank 
den Herder naast organist en pianist, ook 
cellist en componist is. 

Als zodanig zal hij tijdens het concert op cello 
ook een compositie van eigen hand uitvoeren.
Het concert begint om 20:00 uur in de 
Laurentiuskerk, Leidseweg 98. Toegang vrij 
met collecte bij de uitgang.

Erik Jansen

MAART DE 
LENTEMAAND.
Wat een genot om nu rond te kijken over 
het kerkhof. Overal bloeien er krokussen, 
narcissen en hyacinten. Zelfs bloeit er hier en 
daar al een vroege tulp en wat blauwe druifjes. 
Die laatste komen al in oktober boven de 
grond, maar bloeien doen ze pas half maart, 
begin april.

Op het pad onder onze treurwilg staat het nu 
vol met krokussen in verschillende kleuren.
Als er mensen langs moeten, moeten ze heel 
erg oppassen dat ze er niet op gaan staan.
Ze mogen wel op het pad staan, natuurlijk, 
graag zelfs, maar niet op de bloeiende 
krokussen.

Ik weid hier nu een beetje over uit, want ik 
weet hoe mensen zijn. Ze lopen om zich heen 
te kijken of praten in zo’n vierkant kastje, maar 
zien waar ze lopen, ho maar.  Nee, dan wij 
bomen. Salix de treurwilg heeft nog nooit ook 
maar één krokus vertrapt en de andere bomen 
ook niet. Het geeft natuurlijk ook geen pas om 
je omgeving te vernielen.

De krokussen hebben zich in de afgelopen 
30 of 40 jaar zelf uitgezaaid over de graven, 
maar vooral ook over de paden. Daar is geen 
mensenhand aan te pas gekomen.

Er staan ook sneeuwklokjes op de paden, maar 
wel wat bescheidener en langs de randen van 
de paden. Zo brutaal als de krokussen zijn, 
zijn zij niet. 

Zo zie je maar dat mijn voorspelling in de 
vorige Kerkklok uitgekomen is. Want toen die 
rondgebracht werd, stond het hier dus al vol 
met bloeiende narcissen.

Maar de mensen van het kerkhofteam hebben 
deze maand ook niet stil gezeten.

De meeste graven 
zijn ontdaan van blad 
en losse takjes, die 
de hele winter daar 
hebben gelegen ter 
bescherming van de 
bollen. Maar nu het 
lente is mag alles 
weer lustig opkomen 
en gaan bloeien. 
Ook de paden 
worden weer van 
onkruid ontdaan, al 
is dat op sommige 
plaatsen erg 
moeilijk vanwege 
de bloeiende 
krokussen.

De mensen van mijn team willen op de 
grotere open plekken wilde bloemen zaaien. 
Dat schijnt een nieuwe traditie te zijn op 
kerkhoven. Zo zijn de bijen, hommels en 
vlinders verzekerd van hun dagelijks brood. 
Nou ja, van hun dagelijkse nectar natuurlijk.
De grond moet eerst zoveel mogelijk ontdaan 
worden van gras en andere planten die er 
duidelijk niet in thuis horen. Daarna kan er 
gezaaid worden.

Ik geloof niet dat er rond mijn stam wilde 
bloemen gezaaid gaan worden. Daar komt te 
weinig zon, dus bloeien de zomerbloeiers daar 
niet. Wel staan er daar vroege krokussen die, 
als er nog geen blad aan mijn takken zit, wel 
licht genoeg hebben. De vroege hommels en 
bijen maken daar dan ook gretig gebruik van. 
Het gaat daar dan echt van zoeme zoeme zom 
zom zom.

Langs het nieuwe hek onder mij zijn een paar 
weken terug jonge ligusterstruiken geplant.
En het ziet er best netjes uit, al zeg ik het zelf. 
Lekker strak afgewerkt. En als ze gaan doen 
wat ze moeten doen, wordt het volgend jaar 
een mooie dichte haag.

Wij bomen praatten 
onderling altijd al met elkaar, maar nu hoorde 
ik via, via, dat er op de Voorstraat een paar 
oude lindes zijn die ook met de mensen 
praten. Ze zijn veel ouder dan ik, en hebben 
dus ook veel meer meegemaakt. Als zij 
eenmaal beginnen te praten zijn ze niet meer 
te stoppen. De man met wie zij praten heeft 
er zijn handen vol aan om ze een beetje in het 
gareel te houden. Zoveel informatie komt dan 
opeens naar buiten dat hij moeite heeft om 
alles op te schrijven. Wijs geworden, heeft hij 
de volgende keer een dictafoon meegenomen 
om de stem van de boom gelijk op te nemen. 
Zo kan hij thuis alles rustig uitwerken. 
Toen hij een keer langs mij liep heeft ie z’n 
dictafoon naar mij uitgestoken, maar ik had 
het in de gaten en heb niets gezegd. Hij heeft 
toch al werk genoeg aan de Voorstraatse 
linden.

Quercus de zomereik.

Willem van Delft. 
Van straatjoch tot politieagent

Een Nederlandse jongen met Iraanse roots.  



De Horsten Uitvaartverzorging
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VAN STRAATJOCH 
TOT POLITIEAGENT
Een Nederlandse jongen met Iraanse roots. 
Tegendraads, in zijn puberjaren: ruzie 
maken, vernielingen. Nu werkt hij bij de 
politie. Op het aanmeldcentrum in Ter Apel, 
waar hij zelf ooit aankwam met zijn moeder. 

Zes jaar oud was hij toen. In de ruim tien 
jaar voor ze een verblijfsvergunning kregen, 
verhuisde Darius veel. Hij haalde het vmbo, 
maar daarna werd het niks met school. Hij 
hing met andere jongens op straat en zocht 
de confrontatie met de politie. Resultaat: een 
waslijst aan processen-verbaal. 

Toen vond hij ‘zijn’ opleiding: beveiliging. 
Maar in het stagejaar haalde zijn verleden hem 
in: hij kreeg de benodigde ‘verklaring omtrent 
gedrag’ niet. Zijn toekomst dreigde alsnog in 
duigen te vallen. Met zijn moeder ging Darius 
naar het politiebureau om bezwaar te maken, 
bloednerveus. 

De wijkagent zei: Als je het echt meent, wil ik 
je toekomst niet belemmeren. De jeugdagent 
liet op zijn beurt de ergste dingen uit het 
dossier. Darius kon op stage. En zijn kijk op de 
politie was grondig veranderd. 

Nu komt zijn verleden komt van pas bij het 
omgaan met probleemjongeren. Als beveiliger 
merkt hij hoeveel voldoening het geeft om 
rust te brengen in stressvolle situaties. Het 
gaat hem zo goed af dat hij overstapt naar de 
politie. 

Niet boven maar naast mensen
De basis van de omgang met vreemdelingen 
heeft hij bij INLIA geleerd, zegt Darius. 
Werkend in de opvang leerde hij: “Je staat niet 

boven mensen, maar naast hen. En samen 
vind je een oplossing.” 

Het mooiste van wat hij nu doet? “Ik zie 
kinderen dit land binnen komen en mijn 
aanwezigheid laat hun zien dat ze onderdeel 
kunnen worden van deze maatschappij.” 

EEN BABY OVERLIJDT
“We hebben als land gefaald”

Het aanmeldcentrum is de laatste jaren 
overvol. Elke dag weer moeten Darius en zijn 
collega’s zien of ze alle vrouwen en kinderen 
een matrasje voor de nacht kunnen bieden. 
Tijdenlang slapen honderden mensen buiten. 
Inspecties beoordelen de situatie – ook binnen 
de hekken – als onhygiënisch en onveilig. 

In die situatie begon Darius 24 augustus 
2022 aan zijn dienst. In de overvolle sporthal 
waar provisorisch de meest kwetsbare 
mensen zijn ondergebracht, drukte een 
moeder hem haar levenloze baby in de 
handen. Darius begon direct te reanimeren. 
Het baatte niet.  

“Afgrijselijk. Ik heb heel wat gezien; zelfpijnig-
ing, zelfdoding. Dit was het ergste.” Omdat de 
medische doodsoorzaak niet wordt gevonden, 
is er geen verband te leggen tussen de dood 
van de baby en de ongezonde verblijfsomstan-
digheden, schrijven de inspecties van zowel 
Gezondheidszorg als Justitie.

Darius kan het overlijden van de baby niet 
los zien van de omstandigheden in Ter Apel 
op dat moment. Het steekt hem dat die 
situatie zo lang kon voortduren. Gemeenten 
die bleven weigeren asielzoekers op te 
vangen. Zorg en veiligheid die ver te zoeken 
waren. Mensonterende toestanden. In een 
land als Nederland. En nog is de kwestie niet 
structureel opgelost.  

“Ik vind dat we als land hebben gefaald 
hierin”, zegt hij, “Dit is Nederland, dit 
hadden we op kunnen lossen.” Het heeft 
hem, en vele collega’s in Ter Apel met hem, 
diep teleurgesteld. 
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ADRESSEN EN OVERIGE GEGEVENS
KERKENRAAD
Voorzitter: Herman Scholten,
Palestrinalaan 39, 2253 HB Voorschoten,
tel. 071-54 29 655, e-mail: 
voorz.kerkenraad@dorpskerkvoorschoten.nl
Scriba: Froukje Harkes-Idzinga, 
Tweede scriba: Hans van Kempen 
postadres: Kerkplein 2, 2251 BS Voorschoten,
tel.: 06-83585122
scriba@dorpskerkvoorschoten.nl

PASTORALE WIJK OOST
Predikant: Ds. Bert Boter, 
Jacob van Heemskercklaan 81, 2253 JZ
Voorschoten, tel. 071 528 9585,
e-mail: bert.boter@dorpskerkvoorschoten.nl
Werkdagen: maandag en dinsdag
Voor crisispastoraat:
Ds. Freek Bakker, tel. 06 13805668,
e-mail: freek.bakker@dorpskerkvoorschoten.nl
 
PASTORALE WIJK WEST
Predikant: Ds. Anki Peper, 
Kon. Wilhelminalaan 12, 2252 GN 
Voorschoten, tel. 071 887 3350, e-mail: 
anki.peper@dorpskerkvoorschoten.nl 
Vrije dag: vrijdag 

OUDERENWERKER
Carijn Westeneng,
tel. 06 2728 0676 e-mail: 
carijn.westeneng@dorpskerkvoorschoten.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en 
donderdagochtend.

JEUGDWERKER
Barbara Wiesmeijer
Tel. 06 10050070 e-mail:
barbara.wiesmeijer@dorpskerkvoorschoten.nl 

CONTACTCOMMISSIE 
VOOR OUDEREN
Aanspreekpunt voor informatie:
Corrie Kranendonk,
Roucooppark 8, 2251 AV Voorschoten, 
tel. 06-17222478, e-mail: 
corrie.kranendonk@hotmail.com

CANTOR
Herman Lodder, Baron van Ghentlaan 78,
2253 TM  Voorschoten, Tel: 071-5762095
herman.lodder@gmail.com

KERKGEBOUW
Dorpskerk, Kerkplein 2, 2251 BS 
Voorschoten, telefoon 071  561 4078
Beheerder: Babs van der Schoot, Pr. Irenelaan 
24 06 5747 8025: vrij op zondag, dinsdag en 
donderdagavond, e-mail: 
beheerder@dorpskerkvoorschoten.nl
Coördinatie kosters: Karel de Vries, 
tel.071 561 4443

COLLECTEBONNEN 
Bestellen van collectebonkaarten à 
€ 25 per kaart door overboeking op 
Rek.nr. IBAN: NL33INGB0009694673 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Voorschoten o.v.v. 
‘Collectebonnen’ 

AUTODIENST 
(ook voor incidentele passagiers), 06-5061 1222 
Caroline Heijer 

COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Bert Oosterloo, 
Benvenutolaan 8, 2253 AH Voorschoten, 
tel.nr.: 06 5321 1389,  e-mail: 
voorz.cvk@dorpskerkvoorschoten.nl 
Penningmeester W.A. (Pim) Oskam,
Zwaluwweg 68, 2251 MV Voorschoten, e-mail: 
penningm.cvk@dorpskerkvoorschoten.nl
Secretaris: Suzanne Romein, 
Leidseweg 548, 2253 JR Voorschoten, e-mail: 
secr.cvk@dorpskerkvoorschoten.nl
Rek.nr. IBAN: NL95INGB0000228297 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Voorschoten

DIACONIE
Voorzitter: J.M. (Hans) Kranendonk, 
Roucouppark 8, 2251 AV Voorschoten 
tel. 06-42976590, e-mail: 
hans.kranendonk@dorpskerkvoorschoten.nl
Secretaris: J. (Hans) van Kempen, 
Hofvliet 150, 2251 TM Voorschoten, tel. 
071 531 3260, e-mail: secr.diaconie@
dorpskerkvoorschoten.nl
Rek.nr. IBAN: NL95RABO0155006770

KERKELIJK BUREAU
Kerkplein 2, 2251 BS Voorschoten, e-mail:
kerkelijk.bureau@dorpskerkvoorschoten.nl 
Voor informatie kunt u één van volgende 
medewerkers bellen: 
●  Mevr. H.M. (Leny) Oudhof-Vree, 
      tel. 071 561 4595 
●  Mevr. P. Bouwman, 
      tel. 071 561 6712

WEBSITE
www.dorpskerkvoorschoten.nl
Hier kunt u zich ook abonneren op de 
digitale versie van de weekbrief.

FACEBOOK
www.facebook.com/kerkinvoorschoten

KERK IN ACTIE
Commissie Kerk in actie Voorschoten
Voorzitter: Mienke Wilschut,
tel. 071 561 1116. wilschu@xs4all.nl
Werelddiakonaat: 
Rek.nr IBAN: NL03INGB0000450822 

t.n.v. Comm. v. Werelddiakonaat en Ontw. 
Samenwerking
Zending: 
Rek.nr. IBAN: NL09INGB0000147880
t.n.v. Zendingscommissie

MULTIMEDIA 
Voor het opsturen van tekst, foto’s of 
geluidsbestanden:
multimedia@dorpskerkvoorschoten.nl

RAAD VAN 
SAMENWERKENDE 
KERKEN
Secretaris: Anneke Dekker
E-mail: dekkerac@outlook.com

EINDREDACTIE KERKKLOK
●  Freek Bakker
●  Remmelt Kruizinga
●  Ineke van Kempen
●  Hans van Kempen
●  Mourits Ligthart

REDACTIE KERKKLOK
●  Anki Peper
●  Hans van Kempen
●  Ankie Schwarze 

Verschijningsdatum:
De volgende Kerkklok verschijnt op woensdag 
24 april 2024.  Kopij voor dit nummer uiterlijk 
dinsdag 16 april voor 12.00 uur zenden aan de 
redactie via e-mail: 
redactie.kerkklok@dorpskerkvoorschoten.nl

ADMINISTRATIE KERKKLOK 
Betalingen en opgave advertenties: 
Wouter van Bemmel
penningmeester.kerkklok@dorpskerkvoorschoten.nl
Rek.nr. IBAN: NL38INGB0000403535 t.n.v.
Kerkklok Prot Gem Voorschoten
Abonnementsprijs: voor een papieren 
nummer € 35,–, voor een digitale editie: 
€ 30,–.
Opgave nieuwe abonnementen en mutaties:
Ad Hoefnagel, tel: 071 561 3635,
abonnement.kerkklok@dorpskerkvoorschoten.nl

NABEZORGING
U kunt bellen als u de Kerkklok niet voor 
zaterdag 12.00 uur ontvangen heeft: 
● Starrenburg, Centrum, Bijdorp, Vlietwijk: 
 Adrie Guldemond, tel 06 2868 1550
● Boschgeest, Bloemenwijk, Dobbewijk, 
 Nassauwijk: Okke de Boks, tel 06 5512 3422
● Adegeest, Krimwijk: Sjanie Buizer, 
 tel 071 561 7600
● Noord-Hofland, Stevenshof:
 Wim van Winsen, Tel.: 06 36225603



12

 

In de 40-dagentijd luisterden we met de kinderen en tieners naar verhalen over mensen die 
bij Jezus aan tafel gingen. In de kerk hing een mooi geschilderd doek, waar elke week een 
nieuw persoon te zien was aan de tafel van de Here Jezus en zo werd de tafel elke week voller. 
Ook thuis konden de kinderen mee vieren. Elke woensdag mochten zij een kaarsje uitblazen. 
Zo werd het steeds een beetje donkerder naar Pasen toe.

Zondag 10 maart was er een speciaal ingelaste Provider ochtend. De jongeren werd gevraagd om mee te denken over 
de profielschets van de nieuw te beroepen predikant. Mooi om te merken dat de jongeren echt nadachten over wat een 
predikant voor hen zou kunnen betekenen. Zelfs vanuit huis werd er mee gedaan. Lang leve de digitale wereld. 

Zondag 10 maart was het ook een beetje anders dan anders in de kerk. 
Dominee Bert besloot om de schriftlezing uit te spelen. Het ging die dag over 
Zacheüs aan tafel bij Jezus. We hadden dus een heuse vijgenboom in de kerk 
waar Zacheüs zich in kon verstoppen. Jezus liep met zijn gevolg door de kerk 
en kwam al snel langs de boom waar Zacheüs in verstopt zat. Hij vroeg of Hij 
bij Zacheüs mocht eten en zo gebeurde het dat de kinderen van de 
kindernevendienst aan een prachtig gedekte tafel middenin de kerk stonden 
met Jezus en Zacheüs. We zongen ook nog een lied over Zacheüs.

24 maart  basiscathechisatie27 maart  film29 maart  Jes31 maart  Provider3 april  kinderkookcafé7 april  basiscathechisatie10 april  spelletjes12 april  JES14 april  provider17 april  knutselen21 april   basiscathechisatie24 april  film 26 april  JES28 april  Provider

Tekst Opwekking for kids 126

Zacheüs is een tollenaar,

veel mensen vinden hem maar naar.

Zacheüs voelt zich erg alleen,

heeft niemand om zich heen,

heeft niemand om zich heen.

De Here komt vandaag voorbij,

de mensen staan al in de rij.

Zacheüs wil er ook graag bij,

maar ieder roept: ‘Opzij!’

maar ieder roept: ‘Opzij!’

Zacheüs krijgt een heel goed plan,

hij ziet een vijgeboom en dan

klimt hij erin en heel misschien

kan hij de Here zien,

kan hij de Here zien.

Daar komt de Here Jezus aan,

Hij blijft vlakbij Zacheüs staan

en roept: ‘Zacheüs, kom maar gauw,

’k wil op bezoek bij jou,

’k wil op bezoek bij jou!’

Al voel je je soms heel erg klein,

je hoeft echt niet alleen te zijn.

De Here houdt ook veel van jou,

Hij roept je: ‘Kom maar gauw!’

Hij roept je: ‘Kom maar gauw!’


